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Michael Kühnen 
 

Het programma van de NSDAP 
Opnieuw aangevuld 

 

Deel 1 
 
 

VOORWOORD 
 
Het 25-puntenprogramma van de NSDAP van 24.2.1920 is de BASISWET van de 
nationaalsocialistische beweging bij uitstek! 
 
  De betekenis ervan is immens. Praktisch gezien zijn de 25 punten het hart en de 
zin van het leven van de Nationaal Socialistische Partij: 
 
De oprichtingsdag van de NSDAP wordt beschouwd als 24.2.1920, de dag waarop 
de 25 Punten werden afgekondigd - Adolf Hitler beschreef deze dag in 
ontroerende woorden in MIJN VECHT! Een nieuw geloof was verkondigd en 
vanaf dat moment stroomde het als een onuitputtelijke stroom van kracht het 
Duitse volk binnen! In 1925 verklaarde de Algemene Vergadering van de NSDAP 
het programma "onveranderlijk" om te laten zien dat dit niet zomaar een 
partijprogramma was, maar de onwrikbare en onveranderlijke basis van een 
politiek geloof, van een wereldbeeld dat de tijden zou veranderen! Adolf Hitler 
bepaalde in 1941 dat alle toekomstige leiders van het Duitse volk en Reich 
beëdigd moesten worden op de 25 punten. En in het programma zelf beloven de 
leiders van de partij om met gevaar voor eigen leven te vechten voor de 
verwezenlijking ervan. Tot slot bepaalt het programma ook dat de NSDAP na de 
vervulling ervan zal worden ontbonden, omdat ze dan haar taak onder het Duitse 
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volk heeft volbracht. 
 
Dit alles laat zien welke betekenis de 25 punten hebben en altijd zullen hebben in 
het leven van de Nationaal Socialistische Partij!   
Ook al is het programma zelf onveranderlijk, het moet altijd opnieuw 
 worden opgenomen, begrepen en uitgelegd  
in overeenstemming met de veranderende situatie, om begrijpelijk te blijven voor 
de mensen van onze natie: Het programma is onveranderlijk - maar de 
interpretatie ervan wordt door de partijleiding uitgevoerd in overeenstemming met 
de veranderende situatie en vormt de basis van de respectieve partijlijn. 
 
Zo zijn er in de geschiedenis van de NSDAP tot nu toe twee officiële 
commentaren op de 25 punten geweest:  
 
 De eerste was van Gottfried Feder en bleef geldig tot het begin van het Derde 
Rijk, de tweede van Alfred Rosenberg, die de geldige partijlijn bepaalde tot 1945. 
 
Veertig jaar zijn sindsdien verstreken. Er is een nieuwe generatie opgegroeid, de 
wereldsituatie is compleet veranderd en de nationaalsocialistische beweging staat 
voor een compleet andere situatie.  
 
Het is de taak van onze generatie om te strijden voor het herstel van de NSDAP. 
En nogmaals, een nieuwe NSDAP kan haar bestaansrecht alleen vinden in de 
vervulling van de 25 punten die onveranderlijk gelden als basiswet!  
 
 Maar na veertig jaar heeft het programma natuurlijk een volledig nieuw 
commentaar nodig, zodat achter de tijdgebonden formuleringen de onveranderlijke 
waarheden duidelijk worden, die zo opnieuw als krachtstroom in ons volk kunnen 
stromen en zo de tweede revolutie mogelijk maken!  
 Maar alleen de legitieme partijleiding van een nieuw opgerichte NSDAP heeft het 
recht om de nieuwe partijlijn met een officieel commentaar op het programma vast 
te leggen en als bindend voor alle nationaalsocialisten te verklaren en af te 
dwingen! Ik geef mijzelf dit recht niet, en dat kan en mag onze denkgemeenschap 
ook niet doen. 
 
Mijn commentaar op het 25-puntenprogramma moet dus gezien worden als een 
voorlopige brug tussen de oude en de toekomstige partij. Een voorstel en een 
suggestie die de richting kunnen aangeven die onze beweging kan inslaan om de 
25 punten als basis van ons politieke werk begrijpelijker te maken en ze hun oude 
betekenis terug te geven.  
 Natuurlijk is dit commentaar geen vrijblijvende meningsuiting:  
 
Onze gemeenschap van het NIEUWE FRONT is vandaag de dag praktisch de 
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nationaalsocialistische beweging - hoewel ze slechts een deel van de 
georganiseerde nationaalsocialisten omvat, is er geen serieus groeiende politieke 
kracht buiten haar gelederen die haar bewustzijn zou kunnen betwisten de echte 
erfgenaam van de oude en de echte kern van de nieuwe NSDAP te zijn! 
 
Het huidige commentaar verduidelijkt op bindende wijze de politieke lijn en het 
begrip van het partijprogramma, zoals onze gemeenschap dat zinvol en 
noodzakelijk acht. In het trotse besef dat de nieuwe partij ooit uit onze gelederen 
zal voortkomen, zijn we er ook van overtuigd dat deze partij het huidige derde 
commentaar op de 25 punten grotendeels zal overnemen en voortzetten. Daarom is 
het volgende werk een historische gebeurtenis - de ontwikkeling naar de nieuwe 
stichting is zo ver gevorderd en zo gestabiliseerd dat het nu tijd is om met het 
nieuwe commentaar op de 25 punten onmiskenbaar onze aanspraak op politiek 
leiderschap aan te kondigen en de waarschijnlijke ontwikkeling aan te geven die 
de wil om de nationaalsocialistische beweging van de nieuwe generatie vorm te 
geven zal nemen. 
 
Michael Kühnen  
JVA Butzbach, 20.11.1985/96 JdF 

 
 

NATIONAAL SOCIALISME EN DE PARTIJ 
 
Het nationaalsocialisme is een wereldbeeld en een levenshouding:  
zijn wereldbeeld is dat van het biologisch humanisme, dat streeft naar kennis van 
de natuur van de mens en de verwezenlijking van al zijn vermogens en 
capaciteiten. Aangezien de mens in de eerste plaats een levend wezen tussen 
anderen is en, net als zij, onderworpen is aan de wetten van de natuur, definieert 
ons wereldbeeld de mens biologisch:  
 
 De mens is een natuurlijk wezen met de biologische aanleg om cultuur te creëren 
en is alleen levensvatbaar als een gemeenschappelijk wezen. 
 
De mens realiseert zichzelf uitsluitend in de gemeenschap - in de natuurlijke 
gemeenschappen zoals familie, volk en ras en in de culturele gemeenschappen 
zoals partij, staat en rijk. De gemeenschap staat centraal in het 
nationaalsocialistische idee - haar voortbestaan en haar verdere ontwikkeling in 
overeenstemming met de soort en de natuur.  
 
 Maar dit moet meer zijn dan een theoretische eis en realisatie. Het moet 
weerklinken in het leven van het individu en gerealiseerd worden. Dit vereist een 
levenshouding die de traditie van het Europese idealisme in stand houdt en op een 
eigentijdse manier realiseert - het vereist mensen die niet tevreden zijn met de 
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bevrediging van hun eigen kleine particuliere verlangens en verlangens, maar die 
opkomen voor waarden en ideeën die hun leven overstijgen, vervullen en zin 
geven. Dit idealisme van waarden vindt zijn nationaalsocialistische uitdrukking in 
de levenshouding van de arbeider, waarbij we ieder lid van het volk beschouwen 
als een arbeider die op zijn plaats en naar vermogen opkomt voor het voortbestaan 
en de verdere ontwikkeling van de nationale gemeenschap en zich hiervoor inzet. 
 
De belangrijkste gemeenschap in het leven van de mens is zijn volk: door bloed, 
taal, cultuur en geschiedenis is de mens onlosmakelijk verbonden met zijn volk - 
alleen daarin kan hij zichzelf verwezenlijken en een zinvol leven leiden. Daarom 
is het nationaalsocialisme een völkisch idee. 
 
Het doel van de nationaalsocialistische gedachte is daarom een nationale 
gemeenschap van arbeiders die voor hun volk werken en daarbij al hun 
capaciteiten en talenten volledig tot ontplooiing brengen totdat ze, in 
overeenstemming met de woorden van de Führer, "de zuiverste belichaming van 
het woord ras en persoonlijkheid" zijn geworden - een nationale gemeenschap die 
van haar kant, door de ontwikkeling van al haar innerlijke rijkdommen en talenten, 
een hoge cultuur voortbrengt die in overeenstemming is met haar soort en natuur, 
die het volgende millennium kan en moet vormgeven!  
 
 De mensen echter die deze geavanceerde beschaving moeten creëren, als leden 
van het Arische (blanke) ras en hun volk, zijn weliswaar dragers van een 
gemeenschappelijke biologische erfenis, een gemeenschappelijke raciale 
genetische make-up, maar als individuele mensen zijn ze ook oneindig divers en 
gevarieerd. Mensen zijn niet hetzelfde, maar zeer divers - zelfs de mensen van een 
natie, hoeveel ze biologisch ook gemeen hebben. 
 
In de Nieuwe Orde die wij nastreven zijn deze mensen echter niet alleen verenigd 
door hun biologische natuur als kameraden van het volk, maar ook door het 
nationaalsocialistische wereldbeeld van biologisch humanisme en de 
levenshouding van het waarde-idealisme, het arbeidersklassisme als ethisch 
principe. Daarom doet het niet alleen geen kwaad, maar vormt het integendeel de 
verscheidenheid en innerlijke rijkdom van een nationale gemeenschap wanneer, op 
deze basis, elke nationale kameraad zijn eigen ideeën van een leven in 
overeenstemming met zijn aard, zijn aanleg en zijn karakter realiseert: het 
nationaalsocialisme produceert geen collectieve mensen of consumptierobots, 
maar eerder nationaal gebonden persoonlijkheden, vrije mensen!  
 
 Maar we zijn nog oneindig ver verwijderd van deze Nieuwe Orde, die niet vanzelf 
ontstaat, maar bevochten en afgedwongen moet worden tegen duizend en één 
weerstanden! Daarom is het voor de volkskameraad niet voldoende om het 
nationaal-socialisme als wereldbeeld en levenshouding - zoals hij het begrijpt en 
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als doel nastreeft - voor zichzelf te aanvaarden. Dan zou het nationaal-socialisme 
uiteenvallen in honderden niet-bindende sekten en denkgemeenschappen. In de 
huidige minwereld en tot de machtspolitieke realisatie van een nieuwe orde heeft 
de nationaalsocialistische gedachte een militante voorhoede van de komende 
Volksgemeinschaft nodig, die de politieke machtsstrijd zegevierend kan leiden. 
Dat is de Nationaal Socialistische PARTIJ! 
 
De partij neemt de vrijheid van denken en voelen van het nationaalsocialisme niet 
weg, maar ze eist een militante discipline die haar daden bepaalt! Ze doet dit op 
basis van een programma waarvan de verwezenlijking leidt tot de Nieuwe Orde.  
 
 Het is de taak van de partij om dit programma te interpreteren en, voortbouwend 
op dit programma, een partijlijn af te dwingen die bindend is voor alle 
nationaalsocialisten en die leidt tot verwezenlijking. Ten opzichte van het 
individuele partijlid heeft de partij altijd gelijk - niet omdat elke beslissing altijd 
juist moet zijn, maar omdat het doel juist is en alleen de partij het mogelijk maakt 
om het doel te bereiken. Voor de nationaalsocialistische beweging in Duitsland is 
de NSDAP de partij en zijn de 25 punten het programma dat moet worden 
gerealiseerd en waarop de partijlijn moet worden gebouwd! 
 
 

INLEIDING 
 
"De 25 punten van het programma van de NSDAP. Het programma van de 
Duitse Arbeiderspartij is een tijdsprogramma. De leiders weigeren nieuwe 
doelen te stellen nadat de doelen in het programma zijn bereikt, met als enige 
doel de partij in staat te stellen te blijven bestaan door de ontevredenheid van 
de massa's kunstmatig te vergroten." 
 
De inleiding van het partijprogramma bewijst al dat de nationaalsocialistische 
partij niet te vergelijken is met anderen:  
 
 In het liberaal-kapitalistische systeem zijn de partijen die de staat steunen pure 
belangengroepen - ze streven individuele belangen na van bepaalde groepen, 
klassen en verenigingen en hun eigen machtsbelangen. Hun programma's dienen 
beide doelen: Ze zijn ontworpen om deze individuele belangen te bevredigen en 
tegelijkertijd om veel kiezers voor zich te winnen om zoveel mogelijk invloed 
voor het partijapparaat en haar boegbeelden veilig te stellen. Wanneer bepaalde 
programmapunten achterhaald zijn of gerealiseerd, wanneer ze niet langer de 
nagestreefde belangen dienen of wanneer ze impopulair dreigen te worden onder 
de bevolking, verandert de partij ze snel en komt met nieuwe programma's naar 
buiten. 
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Maar de Nationaal Socialistische Partij verschilt ook fundamenteel van andere 
oppositiepartijen: 
 
  De communisten die trouw zijn aan Moskou zijn in werkelijkheid ook niets meer 
dan werktuigen van één enkel belang - namelijk het machtspolitieke belang en de 
politieke doelen van het hoofdkwartier in Moskou. En als we het ideologisch 
bekijken, streeft het marxisme in het algemeen naar een dogmatische en 
tegennatuurlijke orde die alleen met geweld kan worden gehandhaafd als ze 
eenmaal is gevestigd. Daarom heeft elk marxistisch systeem de communistische 
staatspartij nodig, die de dictatuur van de partij voor altijd in stand wil houden. 
 
In tegenstelling tot de "groene" beweging - vergelijkbaar met de Nationaal 
Socialistische Partij - streefde deze oorspronkelijk naar een orde die vrede sluit 
met de natuur en ermee in harmonie leeft en werkt. De groene "partij" was alleen 
bedoeld als politiek instrument hiervoor, maar is in chaos verzonken. Carrièreisten 
willen er een gevestigde partij van het liberaal-kapitalistische systeem van maken, 
linkse krachten gebruiken het als een populaire dekmantel en de eerlijke mensen 
in deze beweging zijn niet in staat gebleken om een echte partij op te bouwen - 
een machtspolitiek instrument dat daadwerkelijk kan vechten voor de overgang 
van de oude naar een nieuwe orde en die uiteindelijk ook kan afdwingen.  
 
 Als we naar het huidige politieke landschap kijken, ontdekken we alleen in de 
"groene" beweging een correct uitgangspunt, maar deze is allang mislukt en heeft 
als partij in de praktijk gefaald. De marxisten daarentegen streven naar een anti-
natuurlijke en anti-menselijke partijdictatuur, terwijl de burgerlijke partijen de 
machtsstructuren van het heersende systeem vertegenwoordigen van 
georganiseerde hypocrisie en bijbedoelingen! 
 
Alleen de Nationaal Socialistische Partij biedt een echt alternatief:  
zij streeft naar een nieuwe orde die in overeenstemming is met de soort en de 
natuur. Haar taak beperkt zich tot het vrijmaken van de weg van de oude naar de 
nieuwe orde. Dit is het doel van haar programma. Zodra het programma is 
uitgevoerd, wordt het fundament van de nieuwe orde gelegd en geconsolideerd. 
Daarna is het voortbestaan van de partij zinloos geworden - ze verdwijnt met de 
vervulling van het partijprogramma! 
 
De Nationaal Socialistische Partij is daarom een middel tot een doel en geen doel 
op zich. Zij is de voorhoede van de natie - dat wil zeggen van de gemeenschap van 
het volk, die zich niet alleen bewust is geworden van haar eigen karakter, maar 
waarvan de volkskameraden dit ook willen en bevestigen. Deze voorhoede vecht 
om het pad vrij te maken dat de hele natie zal volgen. Als het doel echter eenmaal 
bereikt is, is er geen behoefte meer aan een strijdende voorhoede, maar aan een 
leidende elite die, op het fundament waar zij voor gevochten heeft, het machtige 
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bouwwerk van een nieuwe duizendjarige geavanceerde beschaving zal 
bouwen. Deze elite zal echter niet langer de vorm aannemen van de Nationaal 
Socialistische Partij en het is niet onze taak om ons daar druk over te maken.  
 
 We bevestigen alleen onze wil om de partij opnieuw op te bouwen, als een 
onmisbaar instrument in een tijd van strijd en als een georganiseerde 
voorhoede van de natie, en om het programma te realiseren. Daarna heeft de 
NSDAP haar taak volbracht, kan ze zichzelf opheffen en de geschiedenis 
ingaan. Maar zolang de 25 punten nog op vervulling wachten, moet en zal de 
partij haar strijd voortzetten - en onze gemeenschap in haar plaats, zolang de 
heroprichting nog geen werkelijkheid is geworden! 
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